
 

Liturgie vesper 

Donderdag 17 april 2025, Hervormde kerk Benschop 

 

‘Ik ben het Licht’ 
 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 We komen in stilte binnen. 
 
We ontsteken een kaars als teken van verbondenheid. 

 
Welkom en groet                                                                                                Ds. Hoogesteger    
 
Intro tekst: 2 Samuël 23 : 2, 3 

2. De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn  
   tong. 
3. De God van Israël heeft gezegd, de Rots van Israël heeft tot mij gesproken:  
   Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in    
   de vreze Gods. 

 
Zingen: Psalm 43 : 3 

Zend, HEER’, Uw licht en waarheid neder, 
en breng mij, door dien glans geleid, 
tot Uw gewijde tente weder; 
dan klimt mijn bange ziel gereder 
ten berge van Uw heiligheid, 
waar mij Uw gunst verbeidt. 

 
Geloofsbelijdenis van Nicea 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de    
 aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,  
geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God,  
Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God;  
geboren, niet gemaakt, van hetzelfde Wezen met de Vader;  
door Wie alle dingen gemaakt zijn. 
Die, om ons mensen en om onze zaligheid, is neergekomen uit de hemel  
en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria  
en een mens geworden is; ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus,  
geleden heeft, en begraven is, en op de derde dag opgestaan is   
overeenkomstig de Schriften, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand 
van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en 
de doden;  wiens rijk geen einde zal hebben. 



En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt,  
die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon 
aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. 
En één heilige, algemene en apostolische kerk. 
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. 
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende  
eeuw.  Amen. 
 

Zingen: Opwekking 180 
Bron van licht en leven, 
wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig. 
Heer, wij danken U. 

Refrein: Laat de zon van uw gerechtigheid 

opgaan over ons leven; 
en wij zien U in uw heerlijkheid, 
halleluja.

U bent onze Vader, 
wij aanbidden U. 
U geeft ons genade, 
Heer, wij eren U. 

 

Refrein: Laat de zon van uw gerechtigheid 

opgaan over ons leven; 
en wij zien U in uw heerlijkheid, 
halleluja.

U bent onze Koning, 
wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen, 
Heer, wij prijzen U. 

 
Lezen: Jesaja 60 : 1, 2 

1. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE    
              gaat over u op. 

2.Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de  volken,     
   maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 

Stilte 
Zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 



Refrein:  Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

 
Lezen: Micha 7 : 8 en 9 

8. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer   
   opstaan, als ik in duisternis zit, is de HEERE mij een licht. 
9. Ik zal de toorn van de HEERE dragen – want ik heb tegen Hem gezondigd –  
   totdat Hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden    
   naar het licht, ik zal Zijn gerechtigheid zien. 

Stilte 
Zingen: Weerklank 503 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
U heb ik nodig, Uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 
Houd, Heer, Uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 



Lezen: Johannes 8 : 12 – 20 
12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie    
     Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het    
     leven hebben. 
13. De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is  
     niet waar. 
14. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn  
     getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen   
     ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga. 
15. U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand. 
16. En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik  
     en de Vader, Die Mij gezonden heeft. 
17. En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen  
     waar is. 
18. Ik ben het Die van Mijzelf getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft,  
     getuigt van Mij. 
19. Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: U kent  
     Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen. 
20. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de  
     tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was. 

Stilte 
Zingen: Liedboek 1005 

Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 

 
Refrein:  Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 



Refrein:  Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Lezen: Johannes 12 : 35, 36a 

35. Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang   
     u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis   
    wandelt, weet niet waar hij heen gaat. 
36. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht    
     mag zijn. 

Stilte 
Zingen: Liedboek 1005 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen 
schuilplaats voor U gebouwd. 

 

Refrein:  Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 

 
Refrein:  Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Gebed 
 
 



Gedicht: Hebt U ons, o God, verlaten 
Hebt U ons, o God, verlaten, 
zon van oudsher, 
moederziel alleen gelaten – 
doofde uw ster? 
Hebt U dan geen mond, geen oren? 
Als U ons niet eens kunt horen, 
zijn we reddeloos verloren – 
hemel, zo ver 
 
Liefde schonk ons uit den hoge 
één groots gedicht – 
schitterend in Christus’ ogen: 
uw aangezicht. 
U bent nooit voorgoed verdwenen, 
stralend ons in Hem verschenen – 
niemand, niemand gaat alleen en 
zonder zijn licht. 

 
Dichte deuren zijn ontsloten – 
Christus, ons licht, 
U bent er doorheen gestoten, 
Christus, ons licht, 
hemels woord in ons geschreven, 
gaandeweg nabij gebleven 
liefde, vrede, eeuwig leven – Christus, ons licht! 

 
We luisteren naar muziek met panfluit/orgel: 

Koraal: Meinen Jesum lass ich nicht (BWV 124) Johann Sebastian Bach 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 27:1 
God is mijn licht, de redder van mijn leven 
zou ik nog bang zijn voor de duisternis? 
Hij is mijn kracht; Hij zal mij bescherming geven 
Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?  
Toen ik werd aangevallen hield ik stand; 
mijn tegenstanders beten in het zand  
al smeedt een machtig leger een complot 
ik weet mij veilig in de hand van God. 

 
Heenzending en zegen 

  
We verlaten in stilte de kerk. 

 

‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u  

doen schijnen en u genadig zijn, 

moge de HEER u zijn gelaat toewenden                

en u vrede geven.’ 


